
Moeder aan Jan op 3 jan 1942 

Mijn lieve Jan! 

Nu zal ik de tweede brief eens aan je schrijven. De eerste heb je zeker wel ontvangen, 

hè Jan. Hoe maak je het Jan, ik hoop maar weer van goed. Wij maken het allen best. 

Wat is het elke dag mooi weer, hè gelukkig niet zoo koud. Je zou niet zeggen dat het 

kerstmis is, gelukkig maar voor je. Daar je wel niet thuis bent met die dagen, zijn we 

toch wel met onze gedachten altijd wel bij je. Voor al die dagen het meest of ben je 

daar dan kan je ook nog wel kerstmis vieren. Dan lees je Lucas 2 maar eens.  

Jan verleden week is mevr Ittman nog bij ons geweest. Neeltje kan je deze keer niet 

schrijven want ze is nu niet thuis. Ze maakt het goed en de Dames ook. Ze heeft een 

plezierige verjaardag gehad. Ze mocht haar verjaardag vieren in de kamer van juf 

Len met de Nichten, heel aardig van hen. 

Nu het jaar haast weer ten einde is Wensch ik je Gods onmisbare Zegen toe en hoop 

dat we het volgende jaar weer bij elkander zijn. We zijn haast  al op de helft, dus het 

schiet al op.  

Jan nu ga ik eindigen. 

Ontvangt de hartelijke groete van je Moeder en tot ziens. Daaag Jan 


